
Dienst op 1 februari 2026 om 10.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen 

 

Voorganger: ds. Freek Schipper 

Organist: Maarten Barneveld                                               Lectrix: Margot Uittenbogaard 

 

De barmhartige Samaritaan kon niet veel meer bieden dan doekjes voor het bloeden, maar hoe kan 

het bloedvergieten worden gestopt?  

Deze dienst is voorbereid met leden van de werkgroep Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, omdat het vandaag de 

Zondag voor het Werelddiaconaat is.  We lezen de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan, omdat hij heel lang het beeldmerk van het 

diaconaat is geweest en dat voor veel plaatselijke diaconieën nog steeds 

is; de afbeelding toont een voorbeeld uit Apeldoorn. Maar we lezen ook de 

Zaligsprekingen omdat barmhartigheid daar verbonden wordt met het 

verlangen naar gerechtigheid en vrede. Dat is wezenlijk voor het 

Werelddiaconaat, maar ook voor ons eigen leven. 

 

 Welkom en mededelingen 

 Ps. 103: 1, 3 en 7 [Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren] 

 Bemoediging en groet 

 Gebed om Gods ontferming 

 Lied 103a: 1 en 2 als Gloria [Loof nu mijn ziel de Here] 

 Gedicht bij de opening van het Woord 

 Lezing van Matteüs 5: 3 tot en met 12 

 Lezing van Lucas 10: 30 tot en met 37 

 Lied 1010: 1 en 2 [Geef vrede, Heer, geef vrede] 

 Verkondiging 

 Lied 995 [O Vader, trek het lot U aan; 2 verzen] 

 Presentatie Werelddiaconaat 

 Gebed 

 Inzameling van gaven - De kinderen en tieners komen de kerk binnen 

 We luisteren naar het lied ‘Een berg rede’ van Mattijn Buwalda, een bewerking van de 

Zaligsprekingen 
 

  Gelukkig als je hart geen huis is voor je trots; ooit hou je de hemel in je handen. 

  Gelukkig als je treurt, je eigen tranen proeft, want ergens wacht een liefde voor een arme.      

              Houdt moed! Houdt moed! Ooit komt er een dag dat God je recht doet. 
 

 Lied 708 uit de bundel ‘Hemelhoog’  
 

  Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij, waar was jij? (2x) 

     Refrein: En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 

  Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
 

  Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij? (2x) Refrein 
 

  Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij? (2x) Refrein 
 

  Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij? (2x) Refrein 
 

  Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij? (2x) Refrein 
 

  Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal ik zijn. (2x) Refrein 
 

 Zegen 


